
30  jaar  Het Kloosterhuis

2 juli 2023: Het Kloosterhuis bestaat 30 jaar! In deze Blik over de Muur lees je op welke manier we hier aandacht aan

willen besteden en hoe je daar wellicht een bijdrage aan kan leveren. Want dat we dit jubileum niet ongemerkt voorbij

willen laten gaan spreekt vanzelf.

 

Ik sta er soms versteld van dat we al zolang bestaan en dat ik hier al evenzovele jaren woon. Ik zag onlangs een voor mij

onbekende foto: ik zie ‘onze’ zusters met een groep jonge mensen in het Kloosterhuis: het kost me moeite iedereen te

herkennen. Het is een foto van het eerste bezoek van de zusters Redemptoristinnen na hun vertrek uit het klooster, het

zal 1995 geweest zijn. De bewoners op de foto zijn inmiddels 30 jaar ouder, het baby’tje op de foto, mijn dochter, is nu

28. 

Maar toch: als Kloosterhuis zijn we de laatste jaren juist verjongd. Als we nu foto’s zouden maken zien we weer jonge

mensen, kleine kinderen, maar nu samen met een gevarieerde en vitale groep 50 plussers: het ideale plaatje.

Ik moet denken aan de viering van ons 25-jarig bestaan. We hadden een symposium waar we met de bezoekers in

gesprek gingen onder meer over de toekomst van het Kloosterhuis. Belangrijke punten: verjonging van de groep

bewoners en een gezonde financiële situatie.
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En die financiën? Tot voor kort zaten we er warmpjes bij: losten de hypotheken in versneld tempo af, konden

investeren in zonnepanelen en hadden voldoende geld voor het nodige onderhoud en reparaties. Maar toen steeg de

gasprijs en raakten we voor het eerst in ons bestaan toch een beetje in de financiële stress. Gelukkig hadden we een vast

energiecontract tot 1 juli en kunnen we nu voor een redelijke prijs weer verder, weliswaar met een onvermijdelijke

huurverhoging. Het heeft ons wel wat opgeleverd: we brainstormden, vergaderden, onderzochten, hakten hele en

halve knopen door. 

Wat bleek: samen konden we nog heel wat besparen door ander gedrag en keuzes voor bijvoorbeeld

infraroodkacheltjes, dikke gordijnen etc. Voorzetramen, hybrideketels: we zijn er nog niet en verduurzaming en

energiebesparing zullen de komende jaren belangrijke thema’s blijven.

Gelukkig blijft er ook veel bij het oude: er is altijd wat te klussen, in de tuin te doen, te kletsen bij de koffie, te

bediscussiëren, te poetsen; en samen te genieten van het wonen in het Kloosterhuis met z’n prachtige tuin.

Nelleke Drop
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Het Kloosterhuis bestaat 30 jaar!

In deze uitgave:

30 jaar Het Kloosterhuis

30 Jaar geleden trokken we, vier mensen, vol

enthousiasme en ook wel met enige spanning in het

klooster waar de zusters Redemptoristinnen vanaf 1874

hadden gewoond. Zij vertrokken naar St Anna in

Boxmeer en wij trokken dat statige, enigszins sombere

gebouw in. We hadden een doelstelling op papier en

een voorbeeld in het klooster in Velp waar drie jaar

daarvoor een groep mensen in dat gebouw daar

getrokken waren om ervoor te zorgen dat het gebouw

voor het nageslacht bewaard zou worden. We werden

toen een onderdeel van dat klooster met de naam Beth

Hachajiem. Al vrij snel ontvingen we de eerste gasten,

mensen die een tijdelijk onderdak nodig hadden. We

waren blij met alles wat de zusters hadden achtergelaten

zodat we mensen die tijdelijk kwamen ook iets konden

bieden zowel in de gastenkamers als in de grote keuken. 

We zijn nu dertig jaar verder. In die periode is er veel

gebeurd en het bijzondere is denk ik dat we mogen

zeggen dat het ons aardig gelukt is om de doelstellingen

die statutair zijn vastgelegd, inhoud te geven. Het

gebouw wordt goed onderhouden, wat we zelf kunnen

doen we zelf en voor specialistisch werk worden

vakmensen ingehuurd. De geest van de zusters is er nog

steeds, te herkennen aan attributen op verschillende

plaatsen in het gebouw, die in hun leven een rol hebben

gespeeld. Het contact met hen hebben we tot op heden

in stand gehouden hetgeen voor beide partijen

leerzaam is geweest.

De zes gastenkamers die er zijn, zijn al die jaren bijna

constant bezet geweest. Er blijkt veel behoefte te zijn

aan tijdelijke opvang. De kapel en andere bijruimtes

worden gebruikt voor concerten, tentoonstellingen,

vergaderingen, atelier etc. In 1997 hebben we ons

afgescheiden van de stichting Beth Hachajiem en zijn

we als stichting Het Kloosterhuis verdergegaan. 

Er is nog ontzettend veel meer te vertellen over de

ontwikkelingen die we enerzijds zelf in werking hebben

gezet en waar we anderzijds mee geconfronteerd

werden waar we iets mee moesten. Zo zijn we na het

overlijden van een van de bewoners (nu vier jaar

geleden) bewust gaan streven naar verjonging van de

vaste bewoners om dit concept ook voor de toekomst

veilig te stellen. Inmiddels zijn er vier jonge gezinnen

tot de gemeenschap toegetreden. Gezinnen die mede

willen bouwen aan de doorontwikkeling van deze

woonvorm. We zijn er blij mee en hopen dat deze plek

in Sambeek nog heel lang op deze wijze mag voortgaan.

Bij een jubileum horen (soms) cadeaus. Zonder al te

inhalig te zijn willen we aangeven wat onze wens is:

Daar hoort een klein verhaaltje bij:

In het jaar 2023 heeft een kunstenares uit Groningen in

het kader van de kunstmanifestatie “Kunst van het

Geloven” een gesprek gehad met de nog ene in leven

zijnde Redemptoristin van ons klooster, zr Cecilia. Haar

uitspraken heeft ze in steen gebeiteld. Tijdens de

expositie waren ze in het grafhuisje te zien. Ze zijn nu

naar een andere plek verhuisd, ook een expositie, maar

wij zijn van mening dat dit kunstwerk met uitspraken

van zr. Cecilia in dit klooster horen. 

Kadotip
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Aan het einde van de klussendag

Aan het einde van de klussendag realiseer ik me dat er

op deze zaterdag in oktober weer veel klussen gedaan

zijn. Van het verzorgen van koffie en soep tot het

snoeien van bomen en schilder- en poetswerk. En niet

te vergeten de reparatie van een moeilijk te bereiken

gat in het plafond van het trappenhuis. Het wordt

vakkundig door Henk gerepareerd. Henk is een van de

gasten en hij heeft gouden handjes die hij graag laat

wapperen. Ik ben er blij mee. Zijn vrouw Anita houdt

van poetsen, ook niet verkeerd in Het Kloosterhuis!

Voor het snoeien van de bomen is een hoogwerker

gehuurd. Zo kunnen de werkers in de hoogte veilig hun

werk doen. De zware takken van de notenboom vallen

op de grond, en ook die van de platanen en de oude

tulpenboom; ze worden verzameld zodat ze op een

later tijdstip afgevoerd kunnen worden. 

De werkers zijn in hun element, ze weten van geen

ophouden; ze stoppen pas om half zes. Dan zijn de

sporen van koffie en lunch inmiddels weggepoetst en

de lange gangen gezogen en gedweild. Die gangen

kunnen er weer voor een weekje tegen. De deuren van

twee gastenkamers zitten mooi in de verf. De ramen

van de kleine kapel zijn helder en schoon. 

Op de klussendagen is er altijd veel interactie; het

begint al vroeg, als de meeste vaste bewoners om acht

uur naar de veranda komen om te ontbijten en bij te

praten. Rond negenen heeft ieder die die dag

beschikbaar is aangesloten. Ik ben gevraagd of ik tot de

koffie op Linne wil passen zodat moeder Amy een deur

kan schilderen. Ik stem in en Linne en ik hebben een

genoeglijk anderhalf uurtje. 

Leo Kranendonk
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Ze zijn een unieke aanvulling op de attributen die er al

zijn van de zusters. De kunstenares, Anjet van Lingen,

heeft ons de balken aangeboden. Ook zij is van mening

dat ze hier horen. Daar staat een prijskaartje tegenover.

De kunstenares neemt zelf een deel van dat bedrag voor

haar rekening. De overige 2500 euro gaan we zelf

betalen. In deze tijd van energielastenverhoging best

een fors bedrag. Wij zouden het heel fijn vinden om

daar wat ondersteuning bij te krijgen. Dat kunt u doen

door een bedrag(je) over te maken op rekening NL75

TRIO 0212 184636 ten name van stichting Het

Kloosterhuis te Sambeek, onder vermelding van gift 30.
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Linne is bijna anderhalf jaar oud. Linne en ik kijken wat

er nog in onze grote kast aan speelgoed te vinden is. Dat

valt niet tegen. We vinden poppen, knuffels, een

spiegeltje, eendje en nog wat klein spul. Linne vindt het

prachtig. 

Om half elf zoeken we de anderen op en we genieten

van koffie met lekkers. Er is grote keus aangezien

Janneleen en Wim binnenkort jarig zijn. Ik maak van de

gelegenheid gebruik om het gezamenlijke cadeau aan

Janneleen te geven. Het zijn twee Engelse romans.

Janneleen kan haar hart ophalen. We zingen voor de

jarigen en op de dag zelf zal de kaars bij Maria branden.

De naam van de jarige komt erbij te staan. 

Een gast en haar dochter nemen afscheid van Het

Kloosterhuis. Na twee jaar hebben ze eindelijk hun

vaste woonplek gekregen, in een nieuwe woning. We

zullen hen missen. 

Tijdens de koffiepauze komt er een onbekende man

richting veranda. Het is een toekomstige gast. We

kunnen meteen kennis maken. Omdat er meerdere

gasten een vaste woning hebben gekregen kunnen we

anderen blij maken. Een nieuwe kameraanvrager komt

op gesprek. Een voormalige gast komt blij vertellen dat

zijn vriendin zwanger is. 

Als ik ’s avonds de dag de revue laat passeren denk ik

aan al die mensen; wonderlijk toch, ieder loopt zijn

eigen levenspad. Jong, oud, in gezinsverband, met

partner of alleengaand. 

De doelstelling van Het Kloosterhuis bindt ons, het

wonen in een woongroep geven we met elkaar vorm.

Wat een rijkdom om daaraan mee te mogen doen.

Ieder op eigen wijze en naar spankracht. Aan het einde

van deze klussendag kan ik dat wederom beamen. Moe

maar voldaan kijk ik erop terug. 

 

Marijke Kranendonk
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Typisch voor veel kloosters is dat ze boven op hun dak

een torentje hebben. Sommige burgerwoningen hebben

dat ook (nagebootst), maar net als kerken herken je daar

kloosters vaak van verre aan. 

De verbinding met kerken vormt wellicht de historische

reden waarom in de architectuur van een klooster graag

ook een toren wordt opgenomen. 

De drie kloosters in Sambeek hebben allen ook een

toren. Het klooster van de Redemptoristinnen heeft er

zelfs twee: eentje op het dak van de kapel en eentje op

het oudste gedeelte van het klooster. Rara, zal een

opmerkzame bezoeker opmerken, maar waar zijn die

dan? Het grootste torentje prijkte tot 1990 boven op de

kapel, maar is helaas tijdens één van grote stormen in

die winter, op 25 januari, omgewaaid. Het kwam

natuurlijk in de krant. Zuster Imelda schreef erover in

de annalen….. 

“Op 25 januari waaide er al heel de dag een hevige

wind, die ’s middags tot een orkaan aanzwol tot

windkracht 12. Van het dak boven de keuken waren er

al heel wat pannen afgewaaid in de loop van de middag.

Omdat we de volgende dag, de 26e, het gouden

professiefeest van zuster Gemma Nobel zouden vieren,

was er ’s avonds geen recreatie en direct na de afwas

zouden we de avonddienst gaan zingen. Bijna alle

zusters waren in de kapel toen er een vreselijk gekraak

werd gehoord. Eerst dachten we dat er een ongeluk op

straat gebeurde, maar het leek wel donder alsof de

gewelven van de kapel instortten. Wij vluchtten de

kapel uit en door de ramen van de portierskamer zagen

wij dat de toren van de kapel door de orkaan was

afgerukt en naar beneden gestort. De toren lag dwars

over het voortuintje en de provinciale weg. Enkele hoge

dennen hadden de val nog gestuit. Het was op de

straatweg een geweldige ravage. Ook de verkeerslichten

waren verbrijzeld. Wij waren allen ontzettend

geschrokken!”

"We wonen hier als
god in Frankrijk." 
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Torentjes op het dak
 

pagina 4



Een plan tot herbouw is er nooit geweest. De klok uit

die grote toren (met als opschrift ‘St Alphonsus’, naar

de stichten van de congregatie) werd geschonken aan

de Lambertusparochie in Veghel, op initiatief van zijn

pastoor Hendriks, afkomstig uit Sambeek.

Het andere torentje, veel kleiner, is vanaf de straat

helemaal niet te zien, daarvoor moet je in de tuin zijn.

Het staat op het dak boven het appartement waar nu

Bernd-Jan, Karlijn en Marit wonen. Daarin was destijds

ook een klein klokje bevestigd. De grote en de kleine

toren, met de bijhorende klokken, dateerden uit de

begintijd van de bouw van het klooster en van de kapel.

In 1942 zijn beide klokken door de Duitse bezetter in

beslag genomen, om omgesmolten te worden voor

oorlogsdoeleinden. Het kleine klokje van de kleine

toren wist pastoor van Berkel te behouden als klokje

voor de kerktoren. Met het opblazen van de toren aan

het einde van de oorlog viel dat klokje ook in stukken

op de grond. Na de oorlog werden de scherven

hergebruikt voor nieuwe klokken. Terwijl de vorige

klokken afkomstig waren van een klokgieterij in

Duitsland, kwamen de nieuwe klokken uit een gieterij

in Nederland. 

Terwijl de klok van de kapeltoren in 1990 naar Veghel

ging, is onduidelijk wat er met het kleine klokje (met als

opschrift ‘St Jozef zorg’) gebeurd is. De grote klok

luidde voor diensten in de kapel waar ook parochianen

naartoe konden komen, de kleine klok begeleidde het

Angelusgebed, een gebed gericht tot Maria, dat

driemaal daags door de zusters werd gebeden.

Binnen het klooster hangen nog twee kleine klokjes,

één in het trappenhuis aan de noordzijde, de andere in

de zuidzijde. Die gebruiken wij nog als we oproepen

tot… koffie/theemoment of lunch. Het kleine torentje,

zo verbeeld ik me, slaat dat tafereel in de binnentuin

gade en ziet dat het goed is: weer samenkomen in

onderlinge verbondenheid. Het is anders dan voor

dertig jaar, maar toch ook iets wat hoort bij het

samenzijn in een kloostergebouw…

"Het leek wel donder
alsof de gewelven van
de kapel instortten." 

Wim Smeets
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Nieuwe vaste bewoners

Van de 30 jaar dat het Kloosterhuis bestaat, hebben wij

als nieuwste vaste bewoners alleen het staartje mee

mogen maken. Na een periode waarin we steeds

onzeker waren of we in het Kloosterhuis konden komen

wonen, kregen we eind juni vorig jaar de sleutels. Wat

een goed nieuws! Marit was op dat moment net 1 jaar.

Ze was toen al graag buiten. Ons kleine appartement

zonder tuin frustreerde. En dan is de kloostertuin

natuurlijk een feest. Rondrijden op de speelgoedtrekker

of op de fiets, kijken bij de kippen, cavia's en konijnen.

Al snel hadden we een ritme te pakken waarin we 's

avonds na het eten nog door de tuin struinden. 

Een verse vijg plukken als toetje. Even kijken hoe de

moestuin erbij staat. Dat is echt even op adem komen

na een drukke dag. 

Toen de winter kwam leerde Marit steeds beter lopen.

De wandelingetjes buiten vervingen we door lopen

door de gangen, oefenen met de trap op klimmen, en

met verstoppertje in de kapel. En inmiddels kunnen we

weer naar buiten. Nu is de trampoline favoriet. Zeker

als ze er met andere kinderen op kan rennen. Er wonen

op het moment van schrijven 5 kinderen in Het

Kloosterhuis. Het is een genot ze met elkaar te zien

spelen. Wijzelf zijn altijd graag in de moestuin te

vinden. We verjagen de Coloradokevers van de

aardappels. We halen het onkruid weg. En we geven

water met de sproeier of gieter. Met dat laatste doet

Marit vrolijk mee. Steeds beter snapt ze hoe het werkt.

Dat het water op de plantjes moet. Al giet ze ook genoeg

over zichzelf. Met een natte broek tot gevolg. Koud!

Inmiddels zijn de aardbeienrijp. Marit leert als vanzelf

de kleur rood. Heel zorgvuldig zoekt ze naar de rode

aardbeien en stopt ze deze in haar mond, lekker! En

dan wil ze door naar haar volgende ontdekking: bijen

kijken. Vol verwondering is ze elke keer als de deurtjes

opengaan en ze de bijen ziet vliegen. Heerlijk zo'n tuin

waar we van alles kunnen ontdekken. Het is voor ons

een cadeau hier te mogen wonen en al helemaal om

Marit hier te zien groeien. 

Karlijn, Bernd-Jan en Marit
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Rond 2004 begint voor ons het grote verlangen om deel

uit te gaan maken van een woongemeenschap. De

ruïneuze boerderij van het Kloosterhuis zal verbouwd

worden tot een eengezinswoning en 4 appartementen

voor Dichterbij. Wij krijgen de eer om als gezin, 2

volwassenen en 3 pubers/adolescenten, de woning te

betrekken. 

Tot mei 2006 heeft het geduurd dat wij, samen met

onze buren, de boerderij als woning konden betrekken.

De kinderen moesten wel wennen want zij dachten,

ondanks onze tegenwerpingen, dagelijks met de

nonnen de kapel te moeten bezoeken, te bidden,

macrobiotisch te eten en de slaapkamer achter een

‘Christusbeeld’ te hebben: wat moeten onze vriend(en)

(innen) wel niet denken! Echter na enkele weken

werden vrienden vol trots uitgenodigd om dit prachtige

complex te bezoeken. 

Het was voor ons als vaste bewoners in het begin zeker

wennen: de mensen in het kloostercomplex leren

kennen, de gewoontes eigen maken, agenda inruimen

voor vergadering, klussen en gezamenlijk koffie

drinken. Daarnaast allerlei andere activiteiten zoals

concertseries, poetsen en dweilen, open dag, afval

verzamelen, snoeihout snipperen, jaarlijkse

kerstmaaltijd enz. in de gaten houden om een steentje

daaraan bij te dragen.

Daarnaast moet je meedenken over allerlei

problematieken, verwachtingen en continuïteit van de

stichting. Uiteindelijk is het een gezamenlijke

verantwoordelijkheid om de randvoorwaarden

dusdanig in te richten dat de doelstellingen gehaald

worden.
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Maar vanwege de grote motivatie hier te mogen wonen

en gezamenlijk te werken aan een aards paradijs werden

we in korte tijd echt deel van de gemeenschap. 

En toen de periode van het grote uitrusten begon, de

pensionering, was er voldoende tijd om extra

werkzaamheden te vervullen. En wat mooi is in deze

gemeenschap: ieder zet zijn talenten in en hoeft niet te

doen wat hij/zij niet kan. Je hebt klussers met gouden

handen en klussers die werkzaamheden verrichten waar

het niet zo nauw op aankomt. Laat het duidelijk zijn dat

ik bij de laatste groep hoor. 

Als ik dan toch voor mezelf spreek: ik heb het altijd een

eer gevonden in een erfgoed te mogen wonen. Mijn

interesse in geschiedenis kan ik botvieren in het archief

van de zusters redemptoristinnen in St Agatha. Ik vind

het fantastisch me te mogen inleven in hun leven; een

leven en cultuur dat geheel verdwenen is. Dankzij hun

leven en inzet hebben wij als Kloosterhuis ons paradijs

op aarde geschapen.

In de 8 jaar als penningmeester heb ik me vooral

gefocust op de toekomst. Buiten het menselijk kapitaal

zijn de financiën de kurk waar de organisatie op drijft.

De kosten moeten in toom gehouden worden en we

moeten de continuïteit blijven waarborgen. Mijn accent

lag op het verminderen van de hypotheeklast. De

boerderij werd namelijk niet voor enkele euro’s

verbouwd. Hopelijk hebben we nu een goede basis om

de komende uitdaging, de energielast het hoofd te

kunnen bieden.

Vertrek als vaste bewoners



We zijn 17 jaar later na onze inhuizing en willen ons

voorbereiden op de rest van ons leven. Ouderdom kan

uiteindelijk met gebreken komen en we willen niet te

laat bepaalde keuzes maken. Daarom verhuizen we

binnenkort naar een pre-mantelzorgwoning bij een van

onze dochters. Ons vertrek is zeker geen vertrek uit

onvrede: integendeel!! Het is anticiperen op de

toekomst. 

De Kloosterhuisperiode was een bijzonder episode in

ons leven die we nooit gemist zouden willen hebben.

Alle kloosterhuisbewoners zijn ons even lief, zowel de

vaste- als kamer-, gasten-, en onze buren van

Dichterbij. Het ga jullie goed!!!
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Gerard Everink
 



Dag kloosterhuis.

Dag vaste medebewoners: dag Gouwe, Marijke, Wim,

Bernt-Jan, Janneleen, Leo, Nicolette, Nelleke, Amy,

Wim, Jalom, Marit, Jordi, Karlijn en Linne.

Dag kamerbewoners: dag Peter en Fariel.

Dag buren: dag Bart, Yong-Han, Timo en Sjef. 

Begeleiding van Dichterbij.

Dag gasten en vrijwilligers.

Dag samen wonen: dag samen klussen, samen eten,

samen vergaderen, samen plezier maken, respect

hebben voor en geïnteresseerd zijn in elkaar, er zijn

voor en elkaar steunen.

Dag gebouw: gangen, keuken, kelders, zolders en kapel.

Dag mooie woning: dag thuis.

Dag tuin: dag bloemen, bomen, vogels, bijen, vlinders,

moestuin en kippen.
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Dag fijne plek voor onze kinderen en kleinkinderen en

mijn moeder.

Dag Sambeek: dag Knoeper, kerkklokkengeluid, Sint

Jansfeest, ontbijtplek voor het Metworstrennen en de

hardlooprondjes door de Maasheggen.

Veel dag en veel afscheid.

Oeffelt we komen eraan.

Hallo nieuwe plek, nieuwe tuin, nieuwe woning, nieuwe

drie generatie mini gemeenschap, nieuwe

hardlooprondjes door de Oeffelter Meent en de Vilt,

nieuwe contacten, nieuwe ervaringen en……

We zullen het zien en beleven.

Dank je wel aan iedereen die mijn verblijf in het

Kloosterhuis bijzonder, betekenisvol en prettig heeft

gemaakt. 

Ik neem veel betekenisvolle herinneringen mee.

Ik had het niet willen missen.

Mien Coenegracht

Verhuizen na 17 jaar Kloosterhuis



Nieuwe boerderijbewoners

Ja, Eindhoven is leuk! 

Gezellig Brabants, ‘hip’ en multicultureel. Je waant je op

een heerlijke zonvakantie terwijl je, bedwelmd door de

exotische geuren uit de restaurants, door de Kruisstraat

fietst.

En het is de slimste regio, schijnt. Zo klinkt het alleen

absoluut niet wanneer de liefde voor PSV door de lucht

en straten spoelt. En voor een stad is het ook best een

beetje groen hier. Er wordt geëxperimenteerd met

bomen op en aan flatgebouwen. ‘Kei gaaf’, toch?

Eindhoven is lang niet zo groot als Amsterdam. Maar

ook weer niet groot genoeg om er met meer groen en

rust te wonen dan we nu doen, met ons budget. Voor

stadse begrippen hebben we -dankzij Meneer Philips-

wel best een ruim tuintje. De Drentenaren die lang

geleden gevraagd werden om voor Philips te komen

werken, wilden alleen naar het Zuiden komen als ze

nog steeds hun eigen groenten konden blijven

verbouwen. Én we wonen met uitzicht! Op steeds meer

woontorens…

En de vogelgeluiden worden steeds vaker overstemd

door feestklanken. Afkomstig van Guus in het stadion,

of het ‘nieuwe culturele centrum van Eindhoven’,

Strijp-S. 

We wonen in een ‘sociaal’ wijkje. Waar we ‘hoi’ zeggen

tegen alle buren en sommigen wat vaker zien door het

aannemen en ophalen van pakketjes. We wisselen

verontwaardigde blikken en zuchten uit, als er weer een

auto veel te hard door de smalle straat vol drempels en

geparkeerde auto’s vliegt. We delen een stukje grond

van de woningstichting achter de stadse steegjes, waar

we moestuinieren met nog 10 anderen.

Maar eigenlijk kennen we maar 1 huishouden van de 30

in onze straat écht goed. Met hen delen we het

gezinsleven: we zorgen een beetje voor elkaars

kinderen, delen moesarbeid en -oogst, wisselen

kinderkleding, baksels en maaltijden uit, helpen elkaar

uit de brand met gereedschap of de auto. 
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Ook zorgen we voor elkaars planten en huisdieren en

delen eigenlijk gewoon het dagelijkse (en minder

dagelijkse) lief en leed. Beter een goede buur… 

We’ zijn René (40), Anke (40), Simon (14) en Puck (4 ‘en

een halluf!’). En we verlangen al een hele tijd naar meer

groen, meer scharrelruimte voor de kinderen, en meer

burenliefde. En naar minder stadse drukte. 

En toen wees een vriendin me op een oproep op

Facebook voor nieuwe bewoners voor Het Kloosterhuis

in Sambeek. Dat was liefde op het eerste gezicht! Bij ons

op z’n minst. We voelden direct respect en liefde voor

het oude pand en de prachtige tuin! Met de

geschiedenis en de zorg die het vraagt om het te

kunnen behouden en te verduurzamen. Voor de ruimte

die geboden wordt aan mensen die in nood op zoek zijn

naar een plek om opnieuw of verder richting te kunnen

geven aan hun leven. En voor de culturele doelen

waarin het geloof van de zusters en ook hedendaagse

muziek en kunst een plek mogen krijgen. Wat een feest!

En vooral ook zoveel warmte en respect voor de

mensen die er al wonen en waarvan een groot deel

vanaf het begin betrokken is bij het tot stand komen

van Het Kloosterhuis. 'Als al die mensen hier nog steeds

samenwonen, dan móet het toch ook wel écht een

goede plek zijn!' Dachten wij. En dat is het ook. Dat

hebben we mogen ervaren tijdens klussendagen en -

weekenden, korte vakanties en vergaderingen. We

hebben dus flink geoefend met onderdeel zijn van de

woongemeenschap. En dat is soms wennen en vooral

genieten. En we zijn er best goed in, vinden wij :)
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We komen in augustus in Sambeek wonen en kijken uit

naar leven met meer groen en meer ruimte voor

bewust zijn, denken en doen. 

En we hebben zin in meer burenliefde! Ook buíten de

muren van het Klooster! 

Tot ziens en warme groeten,

René, Anke, Simon en Puck
 



Concertserie 2023 - 2024

1 oktober 2023  Luuk Lenders
Luuk Lenders staat bekend om zijn creatieve

volksmuziek met bijzondere fluiten, accordeon,

voetenpercussie, tafelbellen en pingpongballen. Een

kleurrijke mix van volksmuziek uit o.a. Ierland en

Nederland, gecombineerd met virtuoze

improvisaties en verrassende acts.

26 november 2023  Casus vocum
Casus vocum bestaat uit vier zangers en brengt in

verschillende samenstellingen Oude muziek

begeleid door klavecimbel. 

28 januari 2024 Bont en Bluegrass
Bont & Bluegrass maakt spannende akoestische

muziek met bijzondere instrumenten als een banjo,

mandoline en dobro. Het repertoire is gevarieerd:

pop- blues- country songs en ballads.

10 maart 2024   Pageluza
Pageluza brengt liederen met luit, met vihuela de

mano, met barok- en romantische gitaar en theorbe.

Hun repertoire bestaat uit muziek van de 15e t/m

begin 19e eeuw.

28 april 2024   Pipelare
Vocaal ensemble Pipelare brengt muziek uit de

renaissance en vroege barok ten uitvoer. Na een

succesvol concert in het Kloosterhuis in mei brengen

in 2024 hun nieuwe programma.
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Alle concerten beginnen om 16 uur en zijn te reserveren via info@hetkloosterhuis.nl 
onder vermelding van het aantal personen.

Kijk voor actuele informatie op https://www.hetkloosterhuis.nl/concerten

Stichting Het Kloosterhuis

Grotestraat 71

5836 AC  Sambeek

www.hetkloosterhuis.nl

info@hetkloosterhuis.nl

www.facebook.com/hetkloosterhuis.nl

www.instagram.com/hetkloosterhuis.sambeek
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